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Lezers van De Limburger kan het afgelopen woensdag 
(21 mei) bijna niet ontgaan zijn: een paginagroot artikel 
over de kerkgebouwen in de gemeente Kerkrade. Het 
gemeentebestuur had opdracht gegeven om alle kerken 
in de gemeente in kaart te brengen. We zijn blij dat de 
gemeente Kerkrade met de kerkbesturen en het bisdom 
meedenkt over de toekomst van de kerkgebouwen. Het 
onderhoud daarvan is duur en complex, zeker als het om 
monumentale panden gaat. 

Wij vinden de denkrichtingen die in het advies van de RO 
Groep worden gepresenteerd een goede basis voor verdere 
gesprekken. Het rapport is genuanceerd en de adviseurs 
hebben oog voor de culturele, historische en emotionele 
waarde van kerkgebouwen. Zij wijzen ook op het belang van 
een actieve pastoor, die geworteld is in de gemeenschap en 
die mensen betrekt bij de kerk. Wij zien in onze parochie met 
eigen ogen hoe belangrijk dit inderdaad is. Als kerkbestuur 
van Eygelshoven geven we graag een nadere duiding op het 
advies zoals dat in De Limburger is verwoord. 

Wij zien het oude kerkje niet alleen als ‘een intieme 
trouwlocatie’ en een plek voor exposities en lezingen. Het 
oude kerkje is voor ons de plek waar we op drie van de vier 
zondagen de Heilige Mis vieren. Een kerkgebouw dat qua 
omvang bovendien goed is toegesneden op toekomstige 
bezoekersaantallen. En onze grote kerk? Die is ons ook 
echt dierbaar. Nog steeds weten veel mensen deze kerk 
te vinden. Niet alleen bij uitvaarten en hoogfeesten. Maar 
ook bijvoorbeeld voor de Communie, het Vormsel, het 
Allerzielenlof,  de Carnaval, en de 1ste zondag met de jeugd.
 
Wij zijn als kerkbestuur niet blind voor de ontwikkelingen 
in de samenleving. Het aantal kerkgangers loopt terug 
en het aantal priesters ook. Het priestertekort is geen op 
zichzelf staand probleem, want wat heb je aan een kerk 
als er niemand is die de mis kan opdragen? Wij vinden 
het belangrijk om vooruit te denken en ons de vraag te 
stellen hoe het gebruik van onze kerken er over 5, 10 en 
20 jaar uitziet. Wij vinden het ook belangrijk om daarover in 
gesprek te kunnen gaan met de gemeente. 

De inschatting die wethouder Schlangen maakt van één 
‘moederkerk’ (namelijk de Lambertus) in de Kerkraadse 
toekomst is een persoonlijke inschatting van hemzelf 
en geen conclusie van het genuanceerde rapport. In de 
komende jaren willen we vanuit Eygelshoven graag hierin 
zogezegd zijn ongelijk bewijzen!

Bestuur parochie Joannes de Doper

De toekomst
van onze kerken

Boek over de Laura en de Julia
Door de televisieserie ‘Het stof daalt’ kregen de 
kijkers een mooie en goede indruk wat er zich tijdens 
de steenkolenmijn-periode heeft afgespeeld in de 
‘Mijnstreek’.
Auteur Paul Borger was op dat moment druk 
bezig met een nieuwe uitgave over de particuliere 
Belgische Maatschappij Laura & Vereeniging, die 
twee steenkolenmijnen exploiteerde in Eygelshoven, 
de Laura en de Julia. In deze uitgave worden deze 
beide mijnen belicht en uitgebreid beschreven met 
veel uniek en nog nooit gepubliceerde teksten, 
fotomateriaal, tekeningen en illustraties.
Deze uitgave is beduidend dikker dan vorige uitgaves 
in de reeks Mijnstreekboeken, maar het zijn dan ook 
twee steenkolenmijnen.

De Maatschappij Laura & Vereeniging was erg sociaal 
bewogen en woningbouw voor hun personeel vond men erg belangrijk. Toen de sluiting 
van de mijnen aangekondigd was, wilde de directie hun eigen personeel alternatieve 
arbeid bieden en staken zij miljoenen (overheids)geld in werkgelegenheidsprojecten. 
Dat functioneerde aanvankelijk vrij aardig maar op lange termijn ging dat toch mis. 

De mijnen Laura en Julia waren typische huisbrand-kolenmijnen met antraciet en 
eierkolen. Het afzetgebied was met name Frankrijk en België. 
Voor de voorzijde van de omslag van het boek is gekozen voor de afbeelding van 
het emaillebord dat op o.a. op treinstations, bushaltes enz. werd opgehangen en 
oorspronkelijk de tekst had ‘Denkt tijdig aan goede kolen’. Deze tekst is voor deze 
omslag is aangepast in Mij. Laura & Vereeniging. 
De verkoopprijs van deze 60 pagina dikke uitgave bedraagt € 8,50 en is verkrijgbaar 
bij de lokale boeken- en tijdschriftenwinkels en bij Electroworld Benly in Eygelshoven. 
Ook verkrijgbaar via de webshop www.landvanherle.nl/webwinkel/.

Bij de bevers beleef jij je fantasie
Word jij onze nieuwe bever?

Bij Scouting Eygelshoven 
beleven kinderen van 4 tot 
7 jaar -Bevers geheten- elke 
week op zaterdag van 13.00 
tot 15.00 uur een spannend 
avontuur.
Zij gaan naar het dorp 
Hotsjietonia, een huis vol 
met verschillende soorten 
bewoners, waar ze vele 
avonturen mee beleven. 

Iedere bewoner heeft zo zijn eigen karakter met eigenschappen waar hij/zij heel 
goed in is. Met Bas Bos gaan ze het bos in, Keet Kleur leert ze schilderen en met 
Fleur Kleur gaan ze knutselen. 
De avonturen staan in het teken van een bepaald thema. Zo kan het zijn dat ze om 
hulp worden gevraagd voor een mysterieus probleem, of misschien is er wel iemand 
in gevaar en worden de bevers gevraagd om diegene te redden! Gelukkig weten ze 
altijd een oplossing, hoewel het soms wel spannend kan zijn om deze oplossing te 
vinden.
De bevers houden zich ook bezig met meer educatieve thema’s. Zo kan het zijn dat ze 
meer gaan leren over het thema beroepen, waarbij zij spelletjes gaan doen rondom 
dit thema. Spelenderwijs zullen de bevers dan meer leren over dit onderwerp. Wil jij 
Bever worden bij Scouting Eygelshoven? Ga dan op zaterdag tussen 13.00 en 15.00 
uur eens langs bij het scoutinggebouw of stuur een email naar 
informatie@scoutingeygelshoven.nl.
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Pastoor M. Heemels
Veldhofstraat 19
6471 CA Eygelshoven
T 045 - 5351271

m.heemels@icloud.com
facebook.com/marc.
heemels

Opgeven misintenties
(Weekendmis € 20,00, 
weekmis € 7,00): 
via enveloppe (af te 
geven bij pastorie, of in 
de kerk) of telefonisch 
(045-5351271), of 
tijdens opening parochie-
administratie (dinsdag- 
en vrijdagmorgen van 10 
tot 12).
 
Uitvaart of ziekenzalving
pastorie 
tel. 045- 5351271

Stipendia / Giften
R.K. Kerkbestuur 
H. Joannes de Doper-
H. Pastoor van Ars, 
NL16RABO0151706506 
t.n.v. R.K. Kerkbestuur 
H. Joannes de Doper-
H. Pastoor van Ars.

Kerkbijdragen
Commissie Kerkbijdragen, 
NL78RABO0151706360 
t.n.v. Commissie Kerk-
bijdragen Eygelshoven.

Contactpersoon: 
dhr. J.P. Cremers, 
Bosweg 25, 6471 GV 
Eygelshoven. 
T: 045-5352716. 
E-mail: jpcremers@home.nl

Begraafplaats contact
Voor al uw vragen kunt u 
contact opnemen met de
pastorie, liefst op dins-
dag- of vrijdagochtend, 
045-5351271.

Ziekenbezoek
Laat bij opname in zie-
kenhuis of verpleeghuis 
genoemde instantie we-
ten dat u bezoek vanuit 
de parochie op prijs stelt. 
Daarvoor kunt u bellen, 
tel. 045-5351271. Ook 
als u ziek bent is dit 
nummer juist voor u 
geschikt.

Kerkberichten 
H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars

Dinsdag 27 mei
19.00 uur: H. Mis.

Donderdag 29 mei
Hoogfeest Hemelvaart.
10.00 uur: H. Mis in het oude kerkje m.m.v. het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Johannes.

Vrijdag 30 mei: vanwege een concert in de grote 
kerk is de Mis in het oude kerkje!
18.30 uur: Rozenkrans in het oude kerkje.
19.00 uur: H. Mis in het oude kerkje.

Zaterdag 31 mei
Vooravond van de 7e Zondag van Pasen.
19.00 uur: H. Mis. 

Zondag 1 juni
7e Zondag van Pasen.
10.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst in de grote 
kerk m.m.v. de jeugdkoren Jokojo en de Zanglijsters 
voor Pierre Claassen (verj); ouders Herinx-Vreuls; Piet 
Lenzen; Paul Zafarin.
12.45 uur: H. Doopsel in het oude kerkje van Dani 
Janssen.

Na de H. Mis koffiedrinken in het St. Jansheem.

Dinsdag 3 juni
HH. Carolus Lwanga en Gezellen.
19.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 6 juni
18.30 uur: Rozenkrans. 
19.00 uur: H. Mis.

Zaterdag 7 juni
Vooravond van Pinksteren.
19.00 uur: H. Mis m.m.v. het Locatelli Ensemble voor 
Mariëtte Zijlstra-van Woerden (6wd).

Zondag 8 juni
Hoogfeest Pinksteren.
10.00 uur: H. Mis in de grote kerk m.m.v. Gabriëlla 
Massa voor Emelie Oostindie-Ritzerfeld (6wd); 
Marianne Gelissen-Klinkenberg; Martha Handels-
Franken en Antoon Handels; ouders Peter en Ennie
Arets-Bost en zoon Jean (st); echtpaar Herbergs-
Smeets (st); ouders Heijnen-Elbern en kinderen (st).

Maandag 9 juni
2e Pinksterdag.
09.00 uur: H. Mis in het oude kerkje.

Misintenties 

Zoals gebruikelijk wordt in de maand mei elke dag om 
19.00 uur in het Kapelletje op de Bossen de Rozen-
krans gebeden, behalve op zaterdag om 18.00 uur.

Eygelshoven viert feest
Pastoor Marc Heemels
25 jaar priester 
Pastoor Marc Heemels viert op zondag 29 juni zijn 
zilveren priesterfeest. De pastoor doet dat te midden 
van de Eygelshovense gemeenschap waar hij sinds april 
2008 pastoor is.
Verenigingen in het dorp hebben met elkaar 
afgesproken pastoor Heemels die ochtend om 10.15 
uur af te halen op de pastorie op de hoek Veldhofstraat/
Putstraat. Daar brengt de harmonie hem een aubade. 
Onder begeleiding van de verenigingen en andere 
belangstellenden wordt hij vervolgens in een korte stoet 
via de Veldhofstraat en de Portbeemden naar de grote 
Sint Johannes de Doperkerk gebracht. Wie dat wil mag 
zich aansluiten bij de stoet of is welkom om langs de 
korte route te kijken.

In de grote kerk begint om 11.00 uur een plechtige 
hoogmis. Iedereen die pastoor Heemels een warm hart 
toedraagt is daarbij van harte uitgenodigd: jong en oud. 
De mis wordt opgeluisterd door Harmonie Sint Caecilia, 
het gemengd kerkelijk zangkoor, de Zanglijsters en 
jongerenkoor Jokojo.
Na afloop van de heilige mis begint om 12.30 uur in 
de tuin achter de kerk een receptie voor de jubilaris. 
Iedereen kan er pastoor Heemels feliciteren. 
Tegelijkertijd begint daar een parochiefeest met 
muziek, wordt er een grote feestkoek aangesneden, is 
er drank en zijn er speciale hapjes. De receptie en het 
parochiefeest zijn om 14.30 uur ten einde.

Levert u ook een bijdrage aan het cadeau voor pastoor 
Heemels?
De parochie wil pastoor Marc Heemels graag een 
persoonlijk cadeau aanbieden. Iedereen die dat wil kan 
er een bijdrage aan leveren. Wat het cadeau is moeten 
we uiteraard nog geheim houden. Anders is het geen 
verrassing meer. Maar het is in elk geval een blijvend 
cadeau. Elke bijdrage is van harte welkom!

IBAN: NL48 RABO 0111 2900 07
t.n.v. BWL Nols
o.v.v. Cadeau pastoor Heemels

of scan de QR Code:
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Agenda

Veldhofstraat 24a 6471 CK Eygelshoven 045-5351262

7 juni 11.00-15.00 uur Boeken- en 
platenbeurs en Mijnmuseum, Stich-
ting Eygelshoven door de eeuwen 
heen, Laethof

7 en 8 juni 10.00 Jeugdkamp en ouder-kinder event 
TCLE

9 juni 14.00 uur Open Egelzer Kwajongtoernooi Café 
D'r Toeëre

13 en 14 juni Tentenkamp LHC jeugd, Sportpark LHC

14 juni 17.00 uur BBQ Explorers en Rovers Scouting-
gebouw Anselderlaan

14 juni 18.30 uur QUIZconcert CaeciliaKidZ, Laethof

16 tot en met 22 juni Clubkampioenschappen TCLE, 
Park TCLE

29 juni 10.00 uur Brónkzóndig - Viering 25-jarig 
priesterfeest van pastoor Marc Heemels

5 juli 9.00 uur Jeugd tennistoernooi TCLE, Park TCLE

5 juli 11.00-15.00 uur Boeken- en platenbeurs en 
Mijnmuseum, Stichting Eygelshoven door de eeuwen 
heen, Laethof

13 juli 12.00 - 17.00 uur Egelze bakt en preuft 2.0 
Laurastraat 67

2 augustus 11.00-15.00 uur Boeken- en platenbeurs 
en Mijnmuseum, Stichting Eygelshoven door de eeu-
wen heen, Laethof

2 augustus 16.00 uur Foute Tennisparty, Park TCLE

17 augustus 16.00 uur Koningsvogelschieten Schut-
tersbroederschap Sint Sebastianus, schuttersweide 
Rimburgerweg

25 tot en met 31 augustus Clubkampioenschappen 
TCLE, Park TCLE

6 september 11.00-15.00 uur Boeken- en platen-
beurs en Mijnmuseum, Stichting Eygelshoven door de 
eeuwen heen, Laethof

Colofon 
De Anselbode is een uitgave van Stichting  Anselbode, 
waarin opgenomen het nieuws van de parochie 
H. Joannes de Doper - H. Pastoor van Ars.

Advertenties, advertorials en kopij voor de volgende 
editie (week 23, 2 juni) moeten uiterlijk woensdag 28 
mei vóór 17.00 uur aangeleverd zijn.

Advertenties en advertorials via 
advertentie@anselbode.com en 
Kopij via 
redactie@anselbode.com 

Geen Anselbode ontvangen?
Heeft u onverhoopt geen Anselbode ontvangen, u 
kunt altijd een exemplaar afhalen in de Bibliotheek, 
bij Jumbo Eygelshoven, Benly, Bakkerij Voncken, 
Slagerij Jongen, Bakkerij Wido Thuis en Bistro Socio.

www.anselbode.com

Onlangs mochten we bijzonder bezoek 
ontvangen in Eygelshoven: Joseph Leuwer 
en zijn echtgenote Mary, op reis vanuit Ca-
nada. Joseph is diaken in een grote paro-
chie van het aartsbisdom Edmonton, en hij 
assisteerde tijdens de heilige Mis in onze 
kerk – een plek met diepe betekenis voor 
zijn familie.
De wortels van Joseph liggen hier in 
Eygelshoven. Zijn vader, Josephus  
Matthias Leuwer, werd in het ziekenhuis 
in Heerlen geboren op 3 oktober 1930, 
en groeide hier op als zoon van Josephus 
Leuwer en Anna Peeters. Josephus 
Leuwer was een muzikale man, hij zong 
graag en speelde accordeon. De familie 
woonde op verschillende plekken in het 
dorp: in 1930 aan de Rimburgerweg, later 
aan de Emmastraat, de Gulikstraat en de 
Hoofdstraat, waar ook enige tijd een res-
taurant werd uitgebaat.
Joseph junior (de vader van de Joseph die ons bezocht) werkte in de mijn Laura, 
maar het leven ondergronds trok hem niet. Toen in de jaren vijftig volop reclame werd 
gemaakt voor emigratie naar Canada, greep hij zijn kans. In maart 1954 stak hij 
de oceaan over. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk: al in mei 1955 volgden zijn 
ouders, broer en zus. 
In Canada bouwde Joseph junior een nieuw bestaan op. Hij begon een klein bedrijf 
van waaruit ambulances reden – een particulier initiatief in die tijd. Later werkte 
hij als vertegenwoordiger. Hij trouwde met Kathleen, van Schots-Duitse afkomst, en 
samen kregen ze zeven kinderen.
Eén van die kinderen is dus de Joseph Leuwer die begin mei met zijn vrouw Mary 
onze parochie bezocht. Natuurlijk bezochten we het oude kerkje, waar Josephs oma, 
Anna Leuwer-Peeters gedoopt was in 1905 (en haar ouders getrouwd!).
En in de grote kerk, waar zijn vader, grootouders en andere familieleden zo vaak 
kwamen, stond Joseph nu als diaken aan het altaar. Een moment van verbondenheid 
– over de grenzen van tijd en land heen.

Bezoek uit Canada met Eygelshovense wortels
Joseph en Mary Leuwer op bezoek in 
onze parochie
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Vindt u het fijn om een middag even gezellig samen te komen 
onder genot van een kop koffie of thee? En misschien een lek-
ker stuk vlaai? Kom dan eens kijken bij de Koffieclub op don-
derdag van 14.00-16.00 uur in het restaurant van het Wijkzorg-
centrum Laethof. Iedereen is van harte welkom!
U kunt hier tevens terecht voor het invullen van formulieren!

Koffieclub

Beweegtuin
Maandag en donderdag: Gesloten
Dinsdag:   13:00-16:00 uur
Woensdag en vrijdag:  10:00-12:00 uur
Reserveren is niet nodig!

Dagbesteding Laethof
Maandag  t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. 
Contact: 0457002027

Putstraat 1 
Eygelshoven

tel. 045 - 700 20 10
Wonen met Zorg

... en verder
Zondag 15 juni van 14.30-16.00 uur
Muziek op zondag met Leon One Man Band
Zondag 29 juni van 10.00-16.00 uur 
Zomermarkt Laethof - Laatste week om aan te melden!!!
Wilt u een kraam huren (17,50 € p. st.) of meer info? Stuur een email naar
mirjamhendrix@mgzl.nl of bel 045 – 700 20 27. Reservering van een kraam is 
pas geldig na betaling! Opgeven is mogelijk tot 6 juni. VOL=VOL!!!

Gemeente Kerkrade.
Tijdens kantooruren bereikbaar via 14-045 of e-mail: 
gemeentehuis@kerkrade.nl
Wijkwethouder Kerkrade-Noord, Raoul Vinken
E-mail: raoul.vinken@kerkrade.nl. 
Markt 1, 6460 AP Kerkrade
Gebiedsregisseur  Kerkrade-Noord, John Engelen 
Spreekuren in de wijk:
• Maandagmorgen van 10.00 uur tot 11.30 uur in 

het Socio Project, ingang Terbruggen 16 
• Maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur in 

Zorgcentrum Meander Laethof, Putstraat 1
• Vrijdagmorgen van 11.00 uur tot 13.00 uur Sjevemet 

hoes, St. Pieterstraat 3 
• Elke 1e dinsdag van de maand van 19.00 uur tot 

20.30 uur café ’t Trefpunt Meuserstraat 80
E-mail:john.engelen@kerkrade.nl, 06-81 10 07 78
Marktmeester Eygelshoven
E-mail: weekmarkten@kerkrade.nl, 06 -11 32 35 65

Infobalie
Elke maandag tussen 13.00 - 16.00 uur en elke dins-
dag tussen 9.00 - 12.00 uur.
U kunt zonder afspraak terecht voor (hulp)vragen over:
• wonen, werk, inkomen, belastingen, uitkeringen, 

pensioen, financiën; 
• brieven en (invullen van) formulieren;
• psychosociale problematiek;
• juridische kwesties;
• voorzieningen en activiteiten; 
• vrijwilligerswerk.
Maandag: Socio adres: Terbruggen 18 (Bibliotheek: in-
gang tegenover de kerk)
Dinsdag:  Socio adres: Terbruggen 16
Wanneer blijkt dat ondersteuning naar aanleiding van 
uw (hulp)vraag langer duurt dan 10 minuten, dient u er 
rekening mee te houden dat op een andere dag een af-
spraak met u ingepland zal worden.
Kunt u niet naar de infobalie komen? Neem dan contact 
op met Impuls, telefoonnummer 045 - 545 63 51.

Infobalie Financieel Maatje
Elke woensdag tussen 9.00 - 12.00 uur. U kunt op af-
spraak terecht voor (hulp)vragen over financiën.
U kunt zich aanmelden via www.shmparkstad.nl. Lukt 
dit niet, neem dan contact op met Impuls 045 - 545 63 51 
of kom naar de Infobalie Wijkpunt Noord.
Socio adres: Terbruggen 16 

Jeugd- en jongerenwerk  
Jeugd- en jongerenwerk verzorgt in iedere wijk in 
Kerkrade activiteiten. Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn 
welkom in Jongerencentrum The Dream. Socio adres: 
Laurastraat 10
De activiteitenplanning wordt wekelijks gedeeld via Fa-
cebook Jongerencentrum The Dream. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Im-
puls, telefoonnummer 045 - 545 63 51.

Algemene spreekuren ‘Wijkpunt Samen leven’ 
Koffieclub Laethof elke dinsdag in het restaurant van 
14:00-16:00 uur. Hier kunt u terecht om gezamenlijk 
een kopje koffie te drinken. U kunt hier ook terecht voor 
vragen m.b.t. WMO en het invullen van formulieren.
Vraag in het restaurant naar Marloes Kölgen of Mariet 
Voncken.

Politie: Wijkagent Dionne Schmidt en Patrick Verbruggen
(0900) 8844, (vragen naar wijkagenten basiseenheid 
Kerkrade). 
E: team-noord.kerkrade@politie.nl
Aangifte doen: Digitaal via www.politie.nl of maak een 
afspraak voor persoonlijke aangifte.

Meer info in de Bibliotheek Eygelshoven:
Tel: (045) 5351715 Terbruggen 18, 6471 JV Eygelshoven. 
E-mail: eygelshoven@bibliotheek-kerkrade.nl

Bart van Slobbestraat 7 - Eygelshoven
oudijzerkerkrade.nl         045 526 88 45

De specialist in oud ijzer in Kerkrade

SCRAP METAL
RECYCLING B.V.
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Elke eerste zondag van de maand
Kinderwoorddienst                                                            door Diana Delnoij

"Ik zeg altijd tegen de kinderen dat dit onze eigen viering is, net zoals de volwassenen 
hun viering in de kerk hebben", zegt Nanette. “We zetten een kruis op tafel, steken 
kaarsjes aan die twee kinderen mogen vasthouden, terwijl een van ons het evangelie 
van die dag voorleest. Daarna leggen we de tekst uit op een manier die voor kinderen 
begrijpelijk is, praten er wat over met elkaar en maken een knutselwerkje dat past bij 
het thema. Ondertussen vragen we twee kinderen of zij een gebedje willen voorlezen 
bij terugkomst in de kerk. Voor sommige kinderen is dat best spannend, maar het lukt 
altijd wel.” Het is een lekker vol programma voor de relatief korte tijd dat de kinderen 
in het Jansheem zijn. 

De Kinderwoorddienst vervangt voor de kinderen het onderdeel van de liturgie dat 
de ‘dienst van het Woord’ wordt genoemd: die bestaat uit de lezingen, de overweging 
en de voorbeden. “Een acoliet geeft een seintje wanneer het tijd voor ons is om 
weer met de kinderen terug de kerk in te gaan”, leggen José en Nanette uit. “De 
pastoor maakt dan een praatje met de kinderen over wat ze hebben gelezen en wat 
ze hebben geknutseld. Daarna lezen de kinderen de gebedjes voor en gaan ze weer 
bij hun familie zitten.”

José begeleidt al zo'n 25 jaar kinderwoorddiensten. Zij stond vroeger voor de klas, 
dus het werken met kinderen is haar wel toevertrouwd. “Ik vind het belangrijk om 

het geloof door te geven aan kinderen", zegt ze. Nanette 
helpt haar schoonmoeder José sinds 2022 en vindt 
het iedere keer weer een mooie uitdaging om een 
bijbelverhaal begrijpelijk te maken voor kinderen. “Bij 
sommige verhalen is dat niet zo moeilijk", vertelt ze. “De 
verhalen uit de Adventtijd bijvoorbeeld, of een lezing 
over Palmpasen zijn heel toegankelijk voor kinderen. 
Maar bij de evangelielezing die we laatst hadden, over 
de overspelige vrouw, is dat wat ingewikkelder. Toch lukt 
het ook daar om een goede boodschap voor de kinderen 
eruit te halen. We leggen dan bijvoorbeeld uit dat deze 
vrouw iets verkeerds heeft gedaan, zonder erop in te 
gaan wat dat precies was. En dat Jezus dan zegt dat 
iedereen die nog nooit iets verkeerd heeft gedaan, haar 
mag straffen. Daarna praten we er met de kinderen over 
dat Jezus wil dat we elkaar niet veroordelen.”

Het knutselwerk dat de kinderen maken, wordt door 
José en Nanette thuis voorbereid, zodat de kinderen 
genoeg tijd hebben om het tijdens de kinderwoorddienst 
af te maken. De ideeën hiervoor komen uit de koker van 
José en Nanette zelf. “Het is vaak iets met een hartje, 
of een kaarsje, of een Adventskrans”, legt Nanette uit. 
Voor de uitleg over de lezingen kunnen José en Nanette 
terugvallen op een paar boeken die een zuster van 
de Lambertusparochie jaren geleden voor hen heeft 
gekocht. “Het idee voor een kinderwoorddienst is in 
Eygelshoven geïntroduceerd door pastoor Borghans, 
maar voor dat het goed en wel geregeld was, werd 
pastoor Borghans deken van Kerkrade", herinnert José 
zich. “Maar degenen die toen de kinderwoorddiensten 
begeleidden, konden wel op het dekenaat terugvallen 
voor hulp.” 

De eerstvolgende kinderwoorddienst is op zondag 1 
juni. Alle kinderen zijn welkom. Uitnodigingen voor deze 
gezinsvieringen worden sowieso altijd aan de kinderen 
gestuurd die dat jaar de Eerste Heilige Communie doen 
en Nanette meldt het daarnaast op het online nieuws 
van de school. De uitnodiging staat ook altijd in de 
Anselbode. 

Een speciale kinderwoorddienst wordt bovendien 
voorbereid voor de viering van het 25-jarig priester-
jubileum van pastoor Heemels op 29 juni. Dan willen 
José en Nanette iets feestelijks gaan knutselen met de 
kinderen als cadeautje voor de pastoor. Wat het precies 
wordt, dat houden we hier natuurlijk geheim, anders is 
het geen verrassing meer. José en Nanette hopen dat er 
die dag veel kinderen zullen komen.

Elke eerste zondag van de maand is de Heilige Mis in de grote kerk en meestal zingen dan de Zanglijsters 
en Jokojo. Bij die gelegenheden is er voor kinderen een kinderwoorddienst, ook wel kindernevendienst 
genoemd. Deze wordt gehouden in het Jansheem, het zaaltje in de zijbeuk van de kerk. Na afloop van 
de mis wordt daar ook koffie, thee of iets fris gedronken. De kinderwoorddienst is speciaal bedoeld voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd of net daaronder en wordt begeleid door Nanette en José van den Camp.

De eerstvolgende 
Kinderwoorddienst is 
op zondag 1 juni a.s. 

om 10.00 uur.
Na de H. Mis is er 

koffiedrinken in het
St. Jansheem.
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In Memoriam  Gerda Paffen-Consten, Finy Grunschel-Stams en  
   Miet Eggen-Adriaens
Op zondag 11 mei overleed in de leeftijd van 
94 jaar mevrouw Gerda Paffen-Consten. We 
namen afscheid vanuit het oude kerkje. 

De oudste vereniging van Eygelshoven is 
Schuttersbroederschap St.Sebastianus. Al heel 
snel komen we in het register de naam Consten 
tegen: Peter Joseph Consten, overleden in 1791. 
En ook een Johan Henrich Contzen. Hij was 
koning in 1782. We hebben zijn zilveren 
koningsplaat nog. Een hele mooie, met een 
afbeelding van een ploeg. Twee dingen mogen 
we concluderen: de familie Consten is al eeuwen 
aanwezig in Eygelshoven. En het was in vroeger 
tijden een boerenfamilie. 

De vader van Gerda Paffen-Consten heette (ook) 
Peter Joseph Consten, Pierre. Zijn geboorte hier 
in Eygelshoven voert ons twee eeuwen terug, 
naar de 19e eeuw! Februari 1888, toen hij in het 
kerkje werd gedoopt! 
Voor dat doopje hoefden ze niet ver te gaan, want 
de familie Consten woonde in een huis, hier op 
de markt, tegenover het kerkje, aan de overkant 
van de straat.

Gerda Paffen-Consten vertelde me inderdaad, 
dat ook haar ouders een tijdje op de markt 
van Eygelshoven hebben gewoond. En dat haar 
vader, die mijnwerker was, ook meehielp op de 
markt en als er kermis was. Dat resulteerde weer 
in gratis rondjes met de draaimolen voor zijn 
kinderen. 
Hij trouwde in 1914 met Maria Hubertina -Lenie- 
Direcks uit Nieuwenhagen. 
In 1931 werd Gerarda Hubertina geboren, ’t 
Jertsje. Zij was een van de jongsten in het gezin 
van 12 kinderen. Toen Gerda werd geboren 
woonde het gezin al in Chevremont, op de 
Toupsbergstraat, nr. 40. 
Gerda werkte als jonge vrouw bij de Consum, een 
kruidenierszaak op Chevremont. 
Toen ze eens een doosje spijkers nodig had, 
kwam ze uit bij Felix Paffen, een jonge timmerman 
uit Haanrade. Die ‘neël’ waren tussen Gerda en 
Felix als Cupido’s pijlen!
Al gauw wordt Gerda Consten zogezegd een 
Haanraadse. 

Het kerkelijk huwelijk vond in 1953 plaats in 
de kerk van Haanrade. In 1957 werd het huis 
gebouwd aan de Haanraderstraat. 
Felix en Gerda kregen drie zonen: Jo, John en 
Theo. Zij groeiden op in Haanrade. 
Het 65-jarig huwelijk hebben Gerda en Felix 
Paffen mogen vieren, met een dankmis in de 
kerk van Haanrade. 
Daags na zijn 90ste verjaardag overleed Felix 
Paffen. 
Tot een paar maanden geleden kwam mevrouw 
Paffen elke week naar Eygelshoven, naar haar 
gymclubje. In het Socio-project aan de markt, 
waar haar familie ooit had gewoond. 
In de kerk, waar haar vader ooit gedoopt werd, en 
haar verre voorvader ooit als schutterskoning bij 
St.Sebastianus neerknielde, in deze kerk deden 
we Gerda ’t Jertsje, Paffen-Consten uitgeleide, 
met een hartelijk adieë, tot ziens bij Onze Lieve 
Heer!

Op vrijdag 16 mei overleed in de leeftijd van 88 
jaar mevrouw Finy Grunschel-Stams. We deden 
haar uitgeleide vanuit het oude kerkje. 

Dat is een mooie dag om geboren te worden: 15 
augustus, het feest van de tenhemelopneming 
van Maria. Het kleine meisje dat in het grote 
gezin Stams op die dag in 1936 geboren werd 
kreeg dan ook de naam Maria. Of vollediger: 
Maria Jozefina. Jozefina heette haar peettante, 
Jozefina Cierpeck. Ze ging dus Finy heten, maar 
haar eerste naam was Maria.

Op die dag van de 15e augustus, in het jaar 1936 
werd Finy Stams geboren. Een dag later was ze al 
in de kerk, het altaar was nog prachtig versierd. 
Ze ontving het H.Doopsel. 

U weet wellicht dat op haar ouderlijk huis aan de 
Molenweg en op  dat van de buren een bijzonder 
ornament is aangebracht: het is waarschijnlijk 
een doopvont, met aan weerszijden twee 
vrouwelijke symbolen. Symboliserend; de twee 
zussen, die in hetzelfde doopvont gedoopt zijn. 
De twee zussen Jacquemont. De ene trouwde 
met een Stams, de ander met een Cierpeck. 
Zussen door de familieband, zussen door het 
geloof. 

Zo begon Finy Stams aan haar leven. In 
Eygelshoven, getekend door het geloof en met 
een sterke band in de familie. 
Eygelshoven, geloof en familie zouden in haar 
leven altijd op de eerste plaats blijven komen. 

Eygelshoven, dat was en bleef haar dorpje. 
Hoezeer alles ook veranderde. Er kwam een 
nieuwe kerk bij, in 1959. In de week van de 
feestelijke opening stonden Finy Stams en 
Reinhold Grunschel daar voor het altaar. Het 
nieuwe huis dat Finy en Reinhold bouwden aan 
de Anselderlaan. De kinderen Karin, Norbert en 
Erik die daar opgroeiden en vlakbij naar school 
konden gaan. 
Haar geloof, met haar devotie tot Maria. En 
later kwam pater Karel daar nog bij. Even naar 
Munstergeleen, kaarsje bij pater Karel Houben. 
Zeker toen het lichamelijk moeizamer ging. 
Bidden om beterschap. Het gelovig ontvangen 
van de ziekenzalving aan het einde van haar 
leven.

En de familie. Haar eigen kinderen, de 
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 
En veel familieleden van de familie Stams 
woonden vlak in de buurt, waren letterlijk buren. 
Broers, zus, schoonzussen, schoonbroer… Finy 
was de jongste, dus al vaak heeft ze afscheid 
moeten nemen. Het wereldje werd kleiner. Maar 
altijd waren er de foto’s. Heel centraal in de 
kamer de foto van haar echtgenoot Reinhold. Hij 
overleed vijf jaar geleden.
Finy en Reinhold waren geen grote reizigers. Een 
dagje op stap naar een antiekmarkt, naar pater 
Karel, naar de kinderen. Zo fijn vonden ze het, 
gewoon in de tuin te zitten om te genieten van de 
vogels en de eekhoorns. 

‘De hemelse tuin, bidden we hen toe. Weer samen 
op het bankje, omringd door paradijsvogels, 
en door de familie, die ze in hun hart gesloten 
hadden. 

Op vrijdag 16 mei overleed in de leeftijd van 94 
jaar mevrouw Miet Eggen-Adriaens. We deden 
haar uitgeleide vanuit het oude kerkje.

‘Bring mich noch get Gliss mit este kumps’. 
Dus zoon Rainier weer naar de winkel om die 
shampoo te kopen voor moeder. Wat was het 
ook al weer? Gliss full hair wonder? Gliss total 
repair? Als dat eens zou kunnen. Total repair. 
Soms gebeurt het en dan wordt het ervaren als 
een wonder. Soms, vaker, kan de total repair pas 
plaats vinden uit ons zicht, in de hemel, later op 
de dag van de verrijzenis.

Het overlijden van Jo Eggen, echtgenoot van 
Miet Eggen. 1 juli 1970, dat is de datum van zijn 
overlijden. 42 jaar oud. Twee kinderen. Raymond 
was toen 17, Rainier 12.
Een jaar later stierf een broer van Jo, Nöl, 50 jaar 
oud. En vlak na hem nog een broer Dre, 52 jaar 
oud. Heel Eygelshoven was in rep en roer. 

De familie Eggen, die kende iedereen in het dorp. 
Familie van smeden en harde werkers. Hier op 
de markt stond het ouderlijk huis van Jo Eggen. 

Als jongeman moest hij naar Nederlands-Indië. 
Dat was in 1948. In 1952 was hij terug in het 
dorp en trouwde hij met een Egelzer maedje: 
Miet Adriaens van de Molenweg. Op 5 juni 1952 
stonden Jo en Miet in de parochiekerk voor 
het altaar, waar pastoor Stevens hun huwelijk 
inzegende. 

Miet Adriaens. Haar vader kwam van Roermond. 
Christoffel was zijn naam, naar de stadspatroon 
van Roermond. ‘Schrijnwerker’ zo was zijn 
beroep toen hij trouwde met Tiny Gielgens. De 
schrijnwerker ging huizen bouwen, onder andere 
hier aan de Molenweg. Zelf gingen Chris en Tiny 
Adriaens wonen op nummer 29. Het gezin van 
Miet en Jo Eggen kwam naast hen wonen op 
nummer 31. En ze hadden veel steun aan elkaar. 
Miet Eggen toen haar man stierf. Moeder Tiny 
Adriaens toen haar man Chris stierf. 
Zo is het levensverhaal van Miet Eggen ook een 
verhaal van mensen die heel oud worden én 
van mensen die ons al jong verlaten. Het is het 
verhaal van mensen die er voor elkaar zijn als 
verdriet hen treft. Samen gaan we verder, al is 
het met vallen en opstaan. 

Vaak kwamen we mevrouw Eggen tegen in het 
dorp, met haar hondje Sunny. De poedel Sunny 
is ook heel oud geworden. Misschien mogen 
we bij haar afscheid ook een ode brengen aan 
al die trouwe viervoeters, huisdieren, meer dan 
huisdieren. Vrienden die er voor ons zijn. 

“Sunny, yesterday my life was filled with rain”. 
Daar moest ik aan denken. Zo’n kameraad doet 
je het verdriet van gisteren wat vergeten, of je 
kunt er beter mee omgaan. “Guten Morgen, 
Sonnenschein!”

Er zijn zoveel mooie verhalen om te vertellen. 
De mooie verhalen over de mensen die we 
liefhebben. We delen ze met elkaar. Ze inspireren 
ons, ze raken ons. Omdat we van hen houden. En 
nu, voor Miet Eggen? Zoals het op de rouwkaart 
staat: “pap staat klaar voor je om met je te 
dansen in de hemel!”
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Juni Maand van de AI
Kunstmatige intelligentie (AI) is overal – maar wat is 
feit en wat is fictie? Wat zijn de kansen én risico’s van 
deze technologie? De hele maand juni staat Mijn Streek 
Bibliotheek in het teken van AI. 
Diverse activiteiten
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in het 
helpen duiden van deze nieuwe wereld, maar ook 
in het ondersteunen van inwoners daarbij. Daarom 
organiseert de bibliotheek de hele maand juni een 
divers programma aan activiteiten rondom dit thema. 
Zoals een workshop ‘hoe begin ik met AI’, de film Her, 
lezingen met o.a. volksfilosoof Bas Haring en Stevin 
Treurniet, een robotworkshop voor kinderen en een fijne 
offline wandeling.

Aanmelden
Deze activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen die 
meer wil weten over kunstmatige intelligentie. Kijk voor 
het hele programma en om je aan te melden op 
www.mijnstreekbibliotheek.nl

‘We zijn zelf het medicijn’
Vriendenprogramma
Het Alzheimer Centrum Limburg (onderdeel van 
Universiteit Maastricht) zet zich met de campagne ‘We 
zijn zelf het medicijn’ in om meer bewustzijn te creëren 
over de invloed van leefstijl op de hersengezondheid. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken met deze 
boodschap, is een vriendenprogramma opgezet. 
Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen zich 
aansluiten als campagnevriend en zo helpen de 
campagne zichtbaar te maken.

Campagnevriend MeanderGroep Zuid-Limburg
Eén van de campagnevrienden is Meandergroep 
Zuid-Limburg. Zij steunen de campagne op 
verschillende manieren: ze hangen posters op, delen 
campagneberichten op hun sociale mediakanalen en 
vertellen hun medewerkers over de campagne.
We zijn erg blij met hun hulp. Samen zorgen we 
ervoor dat meer mensen de campagne zien. Bedankt, 
Meander!

Wilt u ook campagnevriend worden?
Wilt u helpen de campagne zichtbaar te maken in 
Eygelshoven of Zuid-Limburg?
Meld u dan aan als campagnevriend via: 
ndpi-np@maastrichtuniversity.nl.

Opbrengst collecte 
Longfonds
In de week van 11 t/m 17 mei vond de collecte van het 
longfonds plaats. De collecte heeft in Eygelshoven een 
bedrag van € 651,71 opgebracht. Het Longfonds dankt 
alle gulle gevers.

Van 7 tot en met 13 september 2025 is de landelijke 
collecteweek van het Prinses Beatrix Spierfonds. In 
die week gaan honderden collectanten op pad om 
geld op te halen voor de strijd tegen spierziekten. Het 
Spierfonds zoekt voor de collecte extra hulp. Wil jij je 
inzetten voor een goed doel? Meld je aan als collectant 
via: spierfonds.nl/collecteren of via 070 – 3 607 607

Collectanten Spierfonds

Tuinkussens op maat
Wij produceren hoogwaardige maatkussens 
voor horeca, wellness, leisure, onderwijs, 
cultuur, zorg en particulieren.

• Ambacht uit Zuid-Limburg
• Deskundig advies aan huis
• Weerbestendig
• Onderhoudsvriendelijk

Ook voor meubel- en camperstoffering

085 019 9310
Nievelsteenstraat 1a | Eygelshoven

Het Oranje Comité kijkt met een warm en dankbaar gevoel terug op Koningsdag en 
de Dodenherdenking. 

Op zaterdag 26 april kleurde Eygelshoven onder een heerlijk zonnetje feestelijk 
oranje. Meer dan 150 deelnemers gingen enthousiast op pad om 'Het mysterie van 
de verdwenen spullen' op te lossen. In de middag stroomde het Verenigingsplein vol 
voor de spelenparty. De kinderen genoten van diverse spellen en de ouders van de 
livemuziek van Stagelife en DJ Ben. Koningsdag werd traditioneel afgesloten met de 
lampionnenoptocht en een indrukwekkende vuurwerkshow die veel bezoekers trok.

Zo’n dag kan alleen slagen met de hulp van velen. Het  Oranje Comité Eygelshoven 
wil dan ook haar hartelijke dank uitspreken aan de sponsoren: Metselwerken 
Nievelstein bv, Dakdekkersbedrijf Peter Ummels, Hanssen Electro Service, 
Pasmans Schilderwerken, 1131 Optiek & Lifestyle, JUMBO Eygelshoven, Gillissen 
kinderattracties en evenementenservice, Stichting Raiffeisen en Laurafonds. En 
uiteraard ook Harmonie St.-Caecilia, Laura Hopel Combinatie, Bistro Socio, de 
verkeersregelaars, medewerkers van het Socio-project, het wijkteam van de gemeente 
Kerkrade en – in het bijzonder – Scouting Eygelshoven. Met een grote groep leden, 
staf en ouders waren zij de hele dag in touw.
Noteer alvast in de agenda: Koningsdag 2026 vindt plaats op maandag 27 april.

Dodenherdenking 2025 – 80 jaar vrijheid
In het thema '80 jaar vrijheid' werden op 4 mei de oorlogsslachtoffers in en uit 
Eygelshoven herdacht. In de ochtend vond een H. Mis plaats in de parochiekerk onder 
muzikale klanken van jongerenkoor JoKoJo. Om 19.45 uur begon de herdenking bij 
het oorlogsmonument aan de Torenstraat. Tijdens de plechtigheid werd er stilgestaan 
bij vrijheid, herdenken en de verhalen die daarbij horen. De persoonlijke verhalen van 
Miek Cremers, Noah Gerris en Jeugdburgemeester Jinte Brandts maakten indruk op 
de aanwezigen. 

Er werden kransen gelegd door het gemeentebestuur, GOC Kerkrade en de wijkagent. 
De herdenking werd met sfeervolle muziek opgeluisterd door Harmonie St.-Caecilia. 
Het Oranje Comité dankt iedereen die aanwezig was. Samen blijven we herdenken 
en vieren.

Terugblik Oranjecomité Eygelshoven
Koningsdag en Dodenherdenking 2025
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voor bewoners wijkzorgcentrum & alle bewoners van Eygelshoven

Restaurant
Laethof
Putstraat 1 | Eygelshoven | tel. 045-7002010

Wij heten u van harte welkom in ons 
restaurant, voor een warme of koude drank, 
gebak of een gerecht van onze kleine kaart. 
Wij zijn iedere dag voor u geopend van 
10.00 tot 17.45 uur. 
Onze keuken is open tot 17.00 uur!

WEEKTOPPER maandag 26 mei t/m zondag 1 juni

€ 800

Rĳ st met Rundergoulash 
en erwten en wortelen

Wij blijven bezorgen en service 
verlenen. Neem contact op via 
telefoon 045 - 5351777, 
mail benly@electroworld.nl, of 
ga naar electroworld.nl

Ha��ra��rs�r�a� 74 K���ra��
T�� . 045 - 546 09 86

Aanbiedingen

B������� WIDO THUIS

WEEK 22

Strooisel
puddingvlaai € 13,75

Waldkorn €   3,15

Pudding-
broodje €   2,30




